Lesmateriaal Advent
en Kerstmis 2025
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Met Kerstmis vieren we dat Gods Zoon geboren is. Jezus werd
geboren in een stal en kwam zo heel dicht bij de mensen. Nog
steeds vieren we elk jaar de geboorte van Jezus als de brenger
van hoop.

Jezus liet de mensen Gods liefde zien in de verhalen die Hij vertelde
en in de manier waarop hij met de mensen omging. Ook nu (2000 jaar
later!) vertellen de mensen elkaar die verhalen en zoeken ze naar
liefde, vrede en hoop.

Vraag de kinderen alles te noemen wat hen te binnen schiet bij het
woord Kerstmis. Heeft er iemand iets genoemd over Jezus, de kribbe
of stal? Laat hem of haar daarover vertellen.

www.vastenactie.nl



Breng de volgende afbeelding in beeld en nodig de kinderen uit
om deze een minuut lang in stilte te bekijken.

Kunstenaar:
Sjef Hutschenmakers
Kunstwerk:

Hij is geboren!

2003 aquarel met
Oost-Indische inkt
Formaat:

295cmx 21cm

Met medewerking van
Marx en Marx kunst
verkregen

Laat de kinderen vervolgens antwoord geven op de volgende vragen:
- Wat zie je?

- Welk gevoel krijg je erbij? @

- Welke titel zou je dit schilderij geven?

Laat de kinderen hun titel op een kaart schrijven en
de kaart versieren als kerstkaart om weg te geven.



Lees het kerstverhaal voor. Bid samen de woorden die onder het
verhaal staan.

Herders uit het veld

Je zal maar herder zijn, zo'n tweeduizend jaar geleden in Israél.

De meeste tijd ben je buiten, bij je schapen.

En als je in de stad komt... dan zie je de mensen kijken. Het is
misschien niet dat ze een hekel aan je hebben; het is meer dat ze
langs je heen kijken. Alsof je meer bij je kudde hoort dan bij de
mensen. Soms halen ze hun neus op; blijkbaar ruik je naar schaap, of
naar het vuur dat je ‘s nachts gemaakt hebt.

In een donkere, stille nacht zit een groep herders bij elkaar. Ze kijken
naar hun schapen en naar de vlammen van het vuur. Ze horen de
geluiden van de nacht; een hond in de verte, een uil ergens tussen de
bomen.

En dan ineens gebeurt er iets. Er is licht. Helder, stralend, verblindend
licht. Ze houden een hand tussen het licht en hun ogen, en proberen
toch iets te zien. Dat is... dat is een engel! De herders zijn bang,
geschrokken, en tegelijk weten ze: dit is iets geweldigs.

‘Wees niet bang,” zegt de engel. ‘lk kom jullie goed nieuws brengen.
Vandaag is de Redder geboren, de Messias, de Heer. Hij is de Zoon
van God. Dit is jullie teken: je zult Hem vinden in een voerbak.’

De herders weten niet wat ze moeten zeggen. Maar dat hoeft ook niet
- er komt een groot, hemels leger van engelen. Ze prijzen God en
zingen: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor
de mensen die Hij liefheeft!’
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Even later zijn de engelen weg. Het is weer donker en stil.
Oorverdovend stil, zo lijkt het. De herders staan op. ‘Laten we gaan,’
zegt een van hen schor. ‘We gaan kijken in de stal.” Daar, in de stal,
Zien ze precies wat de engel heeft gezegd. Ze zien Jezus, het kind in
de kribbe. Ze zien Jozef en Maria, zijn moeder. En nadat ze verteld
hebben over het bezoek van de engelen, gaan de herders de stad in.
Ze gaan vertellen wat er gebeurd is. Zij, de herders uit het veld, zijn de
eersten die het weten. Je zal maar herder zijn.

God,

Wij danken U dat Jezus is gekomen

als een Redder voor de mensen.

Wij bidden dat U er bent voor iedereen:
voor de mensen die U nodig hebben,
voor de mensen die om hulp vragen,

voor de mensen die geen hulp durven vragen,
voor de mensen die twijfelen.

Wilt u er ook voor ons zijn.

Geef ons de kracht om anderen te helpen.

Geef ons de moed om uw hoop en liefde te delen.
Amen.




Hoop voor iedereen, dat is wat het kerstverhaal ons brengt.

Vraag de kinderen wie weet wat bidden is en of ze dat zelf weleens
doen. Laat hen hierover vertellen. Laat de kinderen drie zinnen

opschrijven. De eerste begin bent: Ik ben dankbaar voor.. Dan volgt
een zin met: Ik hoop op.. Het gebed eindigt met: Ik wil zeggen dat....
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Kinderen die willen mogen hun woorden voorlezen.

LK BEN DANKBAAR VOOR...
LK ROOP OP...

LK WIL ZEGGEN DAT....

Bespreek met de kinderen op welke
manieren je elkaar hoop kunt geven.
Misschien wel door iedereen mee te laten
doen of echt te luisteren naar elkaar. Laat
de kinderen het woord ‘hoop’ met mooie
letters onder elkaar op papier schrijven.
Vertel dat elke letter van dit woord het
begin is van een zin dat iets zegt over hoe je
elkaar hoop kunt geven. Laat de kinderen
de zinnen opschrijven en met elkaar delen.
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Speel een stoelendans waarbij de kinderen die geen stoel
hebben bemachtigd, niet meer meedoen. Geef die kinderen een
plek ergens in een hoekje van de klas of zelfs even op de gang.
Bespreek na hoe het voelt om even niet meer mee te doen. Hetis
nu maar een spel, maar hoe zou het zijn als je dit vaker zo is?

Met Kerstmis vieren we dat er hoop is voor iedereen. Hoop voor
mensen in je eigen buurt én voor mensen ver weg, mensen die we
niet kennen.

Dit jaar ondersteunen we tijdens de adventsperiode de organisatie
TENT in India. De mensen die daar werken zoeken kinderen op die
geen onderwijs krijgen. Dat zijn kinderen van families die leven als
nomaden en dus niet voor langere tijd op dezelfde plek zijn. Vaak
staan deze families buiten de samenleving - net als de herders in het
kerstverhaal. De ouders zijn meestal niet geschoold en worden

gediscrimineerd. Ook hun kinderen kunnen niet naar school. De
mensen bij stichting TENT willen dat veranderen. Zij zijn
hoopbrengers, ook voor deze kinderen ver weg. Door te zorgen voor
goed onderwijs, kunnen deze kinderen geholpen worden om ook zelf
hoopbrengers te worden.




Bekijk de projectpagina van Vastenactie voor meer informatie.

Laat de kinderen die dit willen kerstkaarten maken. Verpak ze in setjes
van vijf en verkoop ze aan de ouders en verzorgers wanneer ze op
school uitgenodigd worden. Vertel daarbij dat de opbrengst naar
stichting TENT gaat.
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